Orde van dienst
voor zondag 17 november
in de Dorpskerk te Schoonebeek
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Met alles wat je hebt... of
God geven wat God toekomt.

Voorganger: Ds. Jan Hermes
Ouderling: R. Kolkman-Meijer
Diaken: H.G.H. Oving
Organist:  D. Wesselink

Lector: A. v. d. Vrede- Henstra



VOORBEREIDING

Orgelmuziek

Verwelkoming

Intochtslied: Liedboek 98

1.

Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

. Laat heel de aard' een loflied wezen,

de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,

de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Meditatieve stilte

Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp en onze verwachting

Gemeente: is uw naam, o Heer.

Voorganger: U, die hemel en aarde tot stand bracht.

Gemeente: En de zee, en al wat daar in is.

Voorganger: Gij die trouw zijt, tot in eeuwigheid,
eindeloos.

Gemeente: En die nooit loslaat het werk van uw

hand.



Voorganger: Gods genade, barmhartigheid en vrede
voor jou, hier en nu.

Gemeente: En voor jou: Gods zegen.
Allen: Amen.
Gebed

Gloria : God van licht (Dorpskerkband)
In mijn twijfels mijn verdriet

In mijn falen ontbreekt U niet

In Uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee
In mijn onrust neemt U mijn hand

In mijn vragen houdt Uw Woord stand
In uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker

Veilig naar de kust
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont

Storm en golven vrees ik niet

In de morgen zing ik mijn lied

In Uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee
God van licht wees mijn gids



Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust

Waar U woont

Waar U woont

Waar U woont

Waar U woont

U schijnt feller dan de sterren
Heer U leidt ons door de storm
U schijnt feller dan de sterren
Heer U leidt ons door de storm
U schijnt feller dan de sterren
Heer U leidt ons door de storm
U schijnt feller dan de sterren
Heer U leidt ons door de storm
God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust

Waar U woont

Waar U woont

Waar U woont

Waar U woont

Waar U woont



God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker

Ik vertrouw op U

God van licht wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust

Waar U woont

Waar U woont

Waar U woont

Waar U woont

Waar U woont

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Gesprek met de kinderen

Kinderlied: Zoek eerst het koninkrijk van God
(Dorpskerkband)

Zoekt eerst het koninkrijk van God

en zijn gerechtigheid,

en dit alles krijgt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,



maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult het zien,

klopt en de deur zal voor u opengaan.

Hallelu, halleluja.

(Hierna gaan de kinderen naar hun nevendienst.)

Inleiding op het thema van de dienst

Schriftlezing OT: Exodus 30:11-16 (heffing bij registratie)
De Heer zei tegen Mozes, als je onder de Israélieten een
telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de Heer
losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de
telling hun noodlottig wordt. Ieder die meegeteld wordt moet
een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het
heiligdom, twintig gera per sjekel de heffing voor de Heer
bedraagt de helft daarvan. Ieder die meegeteld wordt,
iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor de
Heer betalen. Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet
meer af dan een halve sjekel, armen niet minder. Het losgeld
dat je van de Israélieten in ontvangst neemt moet gebruikt
worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die
de Israélieten voor hun leven betalen zal er voor zorgen dat
de Heer hen niet vergeet.

Schriftlezing NT: Marcus 12:38-13:2 (ontmoeting en
confrontatie in de tempel)

Tijdens zijn onderricht zei hij: Pas op voor de
schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en
eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, en een



ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: ze
verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de
schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden
geoordeeld dan over anderen! Hij ging tegenover de offerkist
zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken
gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe,
die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan
een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen
hen: Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de
offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben
gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar
zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar
hele levensonderhoud.

De komst van de mensenzoon

Toen hij de tempel verliet zei een van zijn leerlingen tegen
hem: Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een
imposante gebouwen! Jezus zei tegen hem, Die grote
gebouwen die je nu ziet - wees er maar zeker van dat geen
enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden
afgebroken.

Antwoordlied: LB 712

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in

en spreekt uit volheid: God is goed.

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is

wat God ons geeft. Of aan 't gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

De honger gaat de wereld rond,

wij danken God voor overvioed.

O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond.



En niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,

Zoals Gijzelf u in de dood

Hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

Prediking Met alles wat je hebt....
gevolgd door een korte meditatieve stilte
Zingen: LB 912 Neem mijn leven

1 Neem mijn leven, laat het, Heer',
toegewijd zijn aan Uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot Uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot Uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van Uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.

Maak, o Heer', mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in Uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot Uwe troon,

dat Uw Heil'ge Geest er woon'.

6 Neem ook mijne liefde, Heer',



'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Kinderen komen terug uit Kindernevendienst

Geloofsbelijdenis uit Colombia

Wij geloven in Jezus van Nazareth

die leefde en werkte tussen de armen

als een van ons.

Hij was machtig in woord en daad

kwam op voor de verdrukten

en verdedigde de zaak van de zwakken als de zijne.

Hij liep langs de wegen en

nodigde de mensen uit van elkaar te houden.
Hij doorstond de gesel van de machtigen

en stierf uit liefde voor al zijn broeders.

Wij geloven in Jezus en in zijn doel:

een wereld van iedereen en voor iedereen,

een wereld van vrije mensen, een broedermaal.

Wij geloven in Jezus en in zijn doel:

een stad zonder hongerige kinderen op straat
zonder gefolterde gevangenen,

geen bedelaars meer,

geen honger, geen prostitutie,

een wereld van vrede.

Wij geloven in de verrezen Jezus,

de weg, de waarheid en het leven,

aanwezigheid die sterkt, voortstuwt en moed geeft.
Wij geloven in Jezus die ons opwekt.

Wij geloven in Jezus die aanwezig is

in onze broers en zussen,

aanwezig in de angst van de arbeider,



in de gekromde ruggen van de boeren,

aanwezig in de strijders.

Wij geloven in Jezus, ‘God van de armen’,

hoop van de zwakke.

Wij geloven in Jezus, en in onze strijd

om zijn rijk op te bouwen.

Wij geloven in de vader,

uiteindelijk middelpunt van verzoening, rechtvaardigheid,
liefde en vrede.

Colombia. Uit: Geef ons heden ons dagelijks brood. Bidden
met de armen. Jan Brock..

Filmpje uit Colombia

Dienst van belijden, gebeden en gaven
Voorbeden met voorbeden voor Colombia

Het Gebed des Heren
Inzameling gaven

1st¢ collecte bestemd voor Zending
29¢ collecte bestemd voor de kerk

WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: ZWO-lied Wij delen geloof, wij delen de hoop

Wij delen geloof

Wij delen de hoop

die wij ontvangen van God

Vijf broden, twee vissen

De Heer die het brak

Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf
Totdat het een overvloed wordt
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Wij delen met jou

En met iedereen

De hoop en liefde van God

Vijf broden, twee vissen

De Heer die het brak

En niemand kwam iets tekort
Zo mogen wij delen

Met handen en hart

Totdat het een overvioed wordt

Wij delen ver weg

We delen dichtbij

Een kerk, één wereld, één God
Vijf broden, twee vissen

De Heer die het brak

En niemand kwam iets tekort
Dat wonder voltrekt zich

Nog iedere dag

Als delen een deel van ons wordt

Zending en Zegen
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