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Welkom door ouderling van dienst
Aanvangslied Psalm 100: 1, 3 en 4

1.Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

3.Treed statig binnen door de poort.

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Gebenedijd zijn grote naam.

4.Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 281: 1-5

1.Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2.Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3.Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!



4.Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

5.Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

Gebed van verootmoediging
Zingen: Lied 281: 6-10

6.De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

7.Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

8.Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!

9.Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

10.0Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

Kinder moment

Zet je voet maar op het water door Elly en Rikkert



Zet je voet maar op het water
Zet je voet maar op het meer
Kijk niet naar de woeste golven
Kijk gewoon maar naar de Heer

Hé hé weifel je nog
Waar blijf je nou
Hé hé twijfel je nog
De Heer roept jou
Ja jou

Zet je voet maar op het water
Zet je voet maar op het meer
Kijk niet naar de woeste golven
Kijk gewoon maar naar de Heer

Zinkt de moed je in de schoenen
Lijkt het net of je verdrinkt

Als je roept zal Hij je helpen

En Hij zegt houd moed mijn kind

Zet je voet maar op het water
Zet je voet maar op het meer
Kijk niet naar de woeste golven
Kijk gewoon maar naar de Heer

Nee nee ik weifel niet meer
Ik kom erbij

Nee nee ik twijfel niet meer
De Heer roept mij

Ja mij

Zet je voet maar op het water
Zet je voet maar op het meer
Kijk niet naar de woeste golven
Kijk gewoon maar naar de Heer



Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen: Psalm 114; Marcus 6: 45-52

Psalm 114

1Toen Israél wegtrok uit Egypte,

het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet,
2werd Juda zijn heiligdom,

Israél zijn koninkrijk.

3De zee zag en viuchtte,

de Jordaan trok zich terug,

4de bergen schrokken op als rammen,

als lammeren sprongen de heuvels op.
5Waarvoor, zee, neem je de vlucht,

Jordaan, trek jij je terug?

6Waarvoor, bergen, schrikken jullie op als rammen,
springen jullie, heuvels, als lammeren op?

7'Voor het aanschijn van de Heer, — beef, aarde! -
voor het aanschijn van de God van Jakob.

8Hij verandert de rots in een bron,

hard gesteente in een stroom van water.’

Marcus 6: 45-52

45Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te
stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaida;
intussen zou hijzelf de menigte wegsturen. 46Nadat hij
afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op
om er te bidden. 47Bij het vallen van de avond was de boot
midden op het meer, en hij was alleen aan land. 48Toen hij
zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar
nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij
tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en
hij wilde hen voorbijlopen. 49Toen ze hem over het water
zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en
ze schreeuwden het uit. 50Ze hadden hem allemaal gezien
en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei:
‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’



51Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn
leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. 52Ze
waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden
was gebeurd, omdat ze hardleers waren.

Zingen: Lied 216

1.Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 838: 1, 2

1.0 grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.



2.Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.

Dankgebed en voorbeden; Stil gebed
afsluitend Onze Vader
Collecte
1st¢ bestemd voor de diaconie
29¢ pestemd voor de kerk

Slotlied: Lied 246 ELB Ga maar gerust

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in diepe nacht

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat

Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt

Ik ben de groet, waarmee 00k jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen

Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.



Wegzending en Zegen
Gemeente zingt amen

Bij uitgaan luisteren naar:

Spirit lead me where my trust is without borders



